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Nederweert, 3 juli 2024.

Vandaag bieden wij u een zwartboek aan waarin verschillende leefsituaties beschreven staan van ons
woonwagenbewoners na toedoen door de nalatigheid in het voorzien van onze culturele leef/woon
behoefte.

Ruim 25 jaar en waarschijnlijk nog langer is er in Nederweert geen serieus beleid gevoerd om ons te
huisvestingen en in onze woonomstandigheden. Dit heeft geleid tot een aantoonbaar tekort aan
standplaatsen voor woonwagens ondanks dat de behoefte er natuurlijk wel al was en nog zeker is.

Wij woonwagenbewoners, Sinti's en Roma's worden al heel ons leven gemarginaliseerd en
gediscrimineerd zelf nu nog anno 2024.

We hebben jarenlang moeten vechten om erkenning te krijgen om ook een krans te mogen leggen bij
de jaarlijkse landelijke herdenkingsdienst van de tweede wereldoorlog. Dit is namelijk nog niet zo
lang geleden pas voor de allereerste keer gedaan.

Maar dit zegt al genoeg over hoe er tegen ons aangekeken wordt.

Dat we zelfs na zo een verschrikkelijke tijd waar wij vele van onze families zijn verloren en zelfs
families geheel zijn uitgeroeid, wij dan zelfs nog ons aan de aandacht moeten laten brengen en dat
dat niet vanzelfsprekend is om ook net als alle andere groeperingen te worden herdacht.

Een dier krijgt nog meer aandacht dan wij.

In Nederweert anno 2024 is de situatie namelijk zo dat we zoet zijn gehouden al die 25 jaren met
wisselende plannen en beloftes zowel mondeling als op papier.

Dat gesprekken voornamelijk mededelingen waren in plaats van samen ideeén, oplossingen en of
besluiten te maken.

Oftewel verwaarlozing door de lokale overheid.

Nu weer nieuwe plannen zijn gemaakt blijkt dat de standplaatsen die ons beloofd waren - zelfs
bevestigd in een uitspraak van de Raad van State- geschrapt te zijn.

Onze beloofde uitbreiding van de Gutjeszijweg blijkt verdwenen te zijn.

En in het geval van de nieuwe locatie in het plan Gutjesweg is er een grote weerstand vanuit de
buurt. Niet alleen massief maar ook via geuite groepsbeledigingen die je wel mag benoemen tot
discriminatie van onze groepering.
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Al met al zijn we jaren verder en onze behoeftes zijn alleen maar gegroeid.

Landelijk is dit probleem wat hier al jaren speelt bekend en herkend, vandaar dat het Ministerie ook
de eis heeft gesteld aan alle gemeentes om voor 2026 aan de behoeftes te voldoen.

Wij hebben aangegeven flexibel te zijn in de keus voor een locatie binnen de gemeente Nederweert
maar dat er toch eindelijk eens iets moet gebeuren na al die jaren.

De behoeftes in 2005 waren 8 standplaatsen, maar door de nalatigheid is de behoefte in al die jaren
al gegroeid tot 17.

Wij vragen bij deze eens om erkenning voor ons.
En ons te voorzien in onze behoeftes om ons erkend cultuurerfgoed na te leven.

En ons eindelijk eens te voorzien van een mooie woonwagenlocatie en dit keer samen met ons in
overleg en niet weer met al vastbesloten plannen waar geen inspraken meer op mogelijk zijn.

Want juist wij zijn toch diegenen die er zouden moeten wonen.

Inmiddels zijn alle gemeenteraadfracties ook geinformeerd door onze werkgroep over onze situatie.
En ook bij hun hebben we ons geuit over onze wensen en dat is om weer samen zoals we gewend zijn
te mogen wonen en leven op één woonwagenlocatie.

Onze voorkeur gaat uit naar een nieuwe locatie in het buitengebied van Nederweert. Daar kunnen
dan de benodigde standplaatsen voor onze woonwagens gerealiseerd worden met de mogelijkheid
om in te toekomst uit te breiden voor de jongere generatie zodat die niet zo hoeven te vechten zoals
als wij nu al ruim 20 jaar aan het doen zijn.

In de aanbevelingen van de door RaadHuisAdvies opgestelde nota van 4 februari 2019 staat
nadrukkelijk om met woonwagenbewoners in gesprek te gaan en samen met hen een beleidsplan en
projectplan en een tijdspad te bespreken en vast te leggen en ditmaal met uitvoering en succes.

Onze werkgroep wil dan ook zeker graag met u in gesprek gaan om samen tot iets goeds te komen
waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.
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